
  

 
 

   

 

Betreft: EpilepsieRun 

  

Beste ouders/verzorgers, 

  

Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de EpilepsieRun ten behoeve van 

Stichting EpilepsieNL. Het motto van EpilepsieNL is 'Samen in de Aanval’. Als school willen we graag 

ons steentje bijdragen aan deze missie door met alle klassen deel te nemen aan deze waardevolle en 

sportieve activiteit. 

  

De EpilepsieRun biedt ons de kans om stil te staan bij het feit dat niet alle kinderen zorgeloos kunnen 

genieten van activiteiten zoals sporten en spelen vanwege epilepsie. In Nederland zijn er duizenden 

kinderen die dagelijks worden geconfronteerd met de uitdagingen van deze aandoening. Stichting 

EpilepsieNL streeft ernaar om de kwaliteit van leven van deze kinderen te verbeteren door 

onderzoek te financieren dat gericht is op het vinden van betere behandelingen en dat kinderen 

zelfstandig kunnen spelen. Uiteindelijk willen we epilepsie de wereld uit helpen.   

Wat houdt de EpilepsieRun in? 

Dit jaar organiseren we de jaarlijkse sponsorloop op DATUM als EpilepsieRun. Tijdens deze run 

zullen de leerlingen geld inzamelen voor EpilepsieNL door gesponsord te worden per ronde door 

familie, vrienden, kennissen en buren. Er zal een parcours worden uitgezet rondom de school 

waarop de leerlingen kunnen rennen. De leerlingen krijgen een sponsorkaart mee vanuit school. In 

de bijlage van deze brief is ook een sponsorkaart te vinden voor het geval de originele kaart 

zoekraakt. Het ingezamelde geld dient op Datum te worden ingeleverd op school, in een dichte 

envelop bij/in KLAS OF DOCENT. 

  

Wat moet uw zoon of dochter meenemen: 

Uw zoon of dochter neemt deel aan een leuke sportieve dag, dus het is belangrijk om hen in 

sportkleding naar school te laten komen. Het moet niet, maar het is wel extra leuk om ze een paars 

kledingstuk voor de foto mee te geven. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het verstandig 

zijn om extra droge kleding mee te geven en een handdoek natuurlijk 😊. Gezien dat ze veel gaan 

bewegen, lijkt het ons handig als u uw kind voldoende eten en drinken meegeeft. Uiteraard zullen 

wij ook wat lekkers voor ze klaarzetten.  

  

Laten we samen een mooi bedrag ophalen! 

  

Met pimpelpaarse groet, 

  

AFZENDER 



  

 
 

   

 

  

 

Vrijwilliger 

Wilt u graag helpen bij de EpilepsieRun? Daar zijn wij ontzettend blij mee! Alle hulp is welkom! Wij 

vragen u om onderstaand strookje in te vullen en deze in te leveren bij de leraar of lerares van uw 

zoon of dochter. 

  

Wilt u meer informatie over EpilepsieNL, kijk dan op www.epilepsie.nl. 

  

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de 

leraren. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Het volledige lerarenteam 

  

Naam:  

Ouder van:  

Klas: 

  

Ja! Ik geef me op als vrijwilliger voor de EpilepsieRun ten behoeve van Stichting EpilepsieNL. 

  

Datum: 

 

  

Handtekening: 


